
 
Nieuwsbrief nr. 50     
 
Geliefde medereizigers,  
 
Alweer de 50e nieuwsbrief 
De eerste lezing werd gehouden in januari 2014, met als thema ‘Het doel van de pelgrimsreis’. 
Terug naar de kern van de Boodschap. De afgelopen jaren heeft de stuurgroep dit doel steeds voor 
ogen gehouden. Dankbaar dat we telkens lezingen mochten en mogen organiseren en sprekers 
bereid zijn om een thema met ons te bespreken. Maar bovenal dank aan de Heere die daarvoor de 
mogelijkheden gaf en geeft om Bijbelse antwoorden te zoeken op onze levensreis. 
 
Eerstvolgende lezing 
De eerstvolgende lezing zal zijn op DV donderdag 24 november 2022. 
Spreker is die avond ds. R.P. van Rooijen (HHK) met als thema “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”. 
Een Bijbels-theologische beschouwing over de erfenis van de Franse Revolutie vandaag de dag aan 
de hand van de Heilige Schrift en de Heidelbergse Catechismus. 
aanvang: 20.00 uur 
Locatie: kerkgebouw Hersteld Herv. Gemeente Rouveen aan de Oude Rijksweg 436, Rouveen. 
Parkeren: Voldoende gelegenheid voor gratis parkeren naast de kerk. 
 

 
 
Na afloop is er volop gelegenheid voor informele ontmoeting en door te praten over de lezing of 
andere zaken. Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd! 
 
Terugblik vorige lezing 
De lezing van dr. P. de Vries van jl. oktober over het thema ‘De Bijbel als reisgids’ is met geluid èn 
beeld nog terug te zien op onze website. 
 
Rechtstreeks 
De komende lezing (alleen met geluid) is ook rechtstreeks te volgen op internet via de link: 



https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/kerkradio.html 
Na afloop is deze lezing ook met beeld beschikbaar op onze website. 
 
Giften 
De Leusense Conferentie is ontstaan uit een particulier initiatief. We worden niet gesubsidieerd, in 
welke vorm dan ook. Uw gift is daarom van harte welkom. 
Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.  
 
Noteert u ook alvast in uw agenda de eerste lezing in 2023? 
Ds. R. de Jong uit Urk hoopt op donderdag 26 januari 2023 een lezing te houden met als titel: 'De 
puriteinen, een eerste kennismaking'. Wie waren deze mannen; wanneer leefden ze en wat kunnen 
ze voor ons betekenen anno 2023. De spreker hoopt ook lijnen te trekken naar de actualiteit van 
vandaag. 
 
Voor alle data die wij noemen geldt het voorbehoud van Jacobus: “Zo de HEERE wil en wij leven’ 
 
Tenslotte 
We eindigen met een spreuk van Augustinus (uit het boek: 'Augustinus, zijn mooiste citaten'): 

Als Leraar bracht Christus waarheid, 
als Verlosser zachtmoedigheid, 

als Aanklager gerechtigheid. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de stuurgroep Leusense Conferentie, 
 
Jaco Visscher 
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